
In de week gelegd 46-24, 10-11-2024, Vertrouwen  
I Koningen 17,10-16; Hebreeën 9,24-28; Marcus 12,38-44 

Heb je planten, verzorg ze dan met water en voeding, anders wordt het niks. 

Ook de tuin van ons leven vraagt zorg en aandacht. De flop van de Floriade, 

kosten: 100 miljoen euro, (Trouw, 05-11-2024) illustreert dit scherp. Hoe ziet ónze 

tuin eruit? Vormt ons ‘leefveld’ een groene plek, of lijdt ze gebrek? Zorg is de 

eerste vereiste voor groei en bloei. Zonder dat loopt alles terug.  

Dat geldt ook voor ons geloof. 

 

De profeet Elia wordt geconfronteerd met droogte en hongersnood. Op de vlucht 

voor de koning klopt hij aan bij een weduwe, en vraagt haar een broodje voor hem te 

bakken. Zij reageert realistisch: Zowaar Jahwe uw God leeft, ik heb niets meer dan 

een handvol meel en wat olie. Elia reageert: God zelf zal zorgen voor meel en olie. 

Daarmee trekt hij een wissel op haar geloof. Maar dat blijkt diepgeworteld en goed 

onderhouden. Zij durft te vertrouwen, bakt brood en ziet haar geloof beantwoord: de 

pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput. Voor ieder geldt dat 

geloof niet vanzelf komt. Het vraagt zorg, dán kan het groeien. 

 

In zijn brief aan de Hebreeën stimuleert Paulus dat geloof. Hij getuigt met vuur dat 

Christus nu bij God is en daar voor ons pleit. Jezus is de mens, zoals God ons 

bedoelt te zijn. Waar wij dit zélf niet kunnen waarmaken, heeft hij dat voor ons  

gedaan. Daarnaast belooft Paulus dat Jezus opnieuw zal verschijnen om onze  

honger naar geluk te stillen. Het zaad van dit geloof vraagt ons om ‘commitment’.    

 

In het evangelie waarschuwt Jezus vandaag voor leiders die het geloof misbruiken 

door zichzelf centraal te stellen. Zij voeden niet het vertrouwen in de ‘goede zaak’, 

maar schreeuwen om bewondering en aandacht voor 

zichzelf. Zelfs het bezit van de armen is niet veilig voor hen. 

Voorbeelden te over, ook in de wereld van politiek en geloof.  

Wéé de misbruikers die het geloof ondermijnen, klinkt de 

waarschuwing van Jezus. En hij besluit, als een echo van het 

verhaal van de arme weduwe bij Elia, met de parabel van de 

penning van de weduwe. Zij bezat niet meer dan een cent en 

wierp die in de offerkist van de tempel; zij had vertrouwen.  

 

 
 


